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Bij de diensten – 2e Lijdenszondag 
In de morgendienst gaat ds. J. Holtslag voor. We lezen  

verder over de gebeurtenissen in Gethsémané. Het 

verraad van Judas. We lezen naast Mattheüs 26:47-56 

ook Zacharia 13:7-19. Muzikale medewerking wordt 

verleend door Arie-Jaap de Kok (orgel) en Feline van Tuijl 

(piano).  

In de avonddienst gaat ds. J.H. Menkveld voor. We lezen 

zondag 6 uit de Heidelbergse Catechismus, waar we de 

vorige keer stilstonden bij Jezus’ menselijkheid, zullen 

we nu juist zijn Goddelijkheid en heerlijkheid 

benadrukken. We lezen Hebreeën 1 en staan versteld 

van hoe de hele schrift uitloopt op God die mens werd! 

De muzikale begeleiding is in handen van Anneke van 

Genderen (orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie – st. Exodus 

2. Werk in de plaatselijke gemeente 

De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 

het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Agenda 
03-03  Ophalen oud papier 

03-03 Collectebonnen verkoop, 18.30-19.00 uur 

03-03 Boekenmarkt, 13.00 – 18.00 uur, in de Rank 

04-03 Boekenmarkt, 10.30 – 15.30 uur, in de Rank 

Meeleven 
 De bestralingen van Ina Bax (Doetse Vliet 3) hebben 

helaas niet het gewenste effect gehad in afname van 

de pijn, de pijn is de laatste weken juist zeer sterk 

toegenomen. Ina is nu opgenomen in het ziekenhuis 

waar de artsen zoeken naar de juiste dosering voor 

pijnstilling. Laten we Ina en Ad herdenken in onze 

gebeden! 

 Afgelopen week is Annemarie Verspuij (Bovenkerk-

seweg 3a, 3381 KA) geopereerd aan de knie. We zijn 

dankbaar dat de operatie goed is verlopen en dat zij 

inmiddels weer thuis mocht komen. 

Verhuisd 
Afgelopen zaterdag zijn Aart en Corrie Kleppe verhuisd 

van de Juliana van Stolberglaan naar Klein Kroos 3, 

3381 HH. We wensen jullie een goede en gezegende tijd 

toe op het nieuwe adres. 

Catechese 
Vanwege de voorjaarsvakantie is er deze week geen 

catechisatie. Alle catechisanten verwachten we weer 

op woensdag 8 maart om 18:00 uur in de Rank. 

Voorafgaande aan de dienst met biddag willen we eerst 

met elkaar eten. De gebruikelijke catechisaties zijn 

weer 13 en 14 maart. 

Bedankt 
Bij deze wil ik u bedanken voor de vele december- en 

verjaardagskaarten. Het is mooi om te ervaren dat er 

door de gemeente aan mij en andere ouderen wordt 

gedacht. Een hartelijke groet, Mevr. Sietske Wijnja 

Zondagsschool 
Ha jongens en meiden, deze week is 

er geen zondagsschool in verband 

met de voorjaarsvakantie. We hopen 

jullie volgende week zondag, 5 maart, 

weer te zien! Denken jullie aan de 

poster en het veertigdagenboekje 

dat jullie afgelopen zondag mee 

hebben gekregen! Vandaag is de eerste zondag van de 

veertigdagentijd en mogen jullie het eerste luikje van de 

poster open maken! 

Hulpkoster gezocht 
Beste kinderen van de basisschool. In de maand maart 

kan de koster op zondag wel wat hulp gebruiken. Vind 

je het leuk om een keer mee te lopen? stuur dan een 

berichtje naar: gijsvveldhuizen@hotmail.com. Ik neem 

dan contact met je op. Vriendelijke groeten, koster Gijs. 
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Kerk-School-Gezin Biddagdienst  8 maart  
Het thema van de biddagdienst voor groep 1 t/m 4 is 

‘Zie jij het ook?’. Ds Joren Menkveld zal dit thema 

toelichten aan de hand van 2 Koningen 6:8-23. De 

collecte tijdens de dienst is bestemd voor Stichting 

Bartimeüs. We willen u vragen om uw kind(eren) geen 

collectebonnen mee te geven. De dienst begint om 8.45 

in de Maranathakerk aan de Peursumseweg. Ouders, 

verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte 

welkom om de dienst bij te wonen.  

De commissie Kerk-School-Gezin 

Heidelbergse Catechismus – zondag 6 
16 Waarom moet de Middelaar een echt mens zijn, 

zonder zonden? 

De mens heeft gezondigd, daarom eist God dat een 
mens voor deze schuld betaalt. Hij moet zonder zonden 
zijn, want een mens die zelf zonden doet, kan niet voor 
anderen betalen.  
17 Waarom moet de Middelaar tegelijk ook God zijn? 

Alleen als Hij echt God is, kan Hij de last van de toorn 
van God b tegen de zonde dragen, de gerechtigheid en 
het leven voor ons verdienen en aan ons teruggeven.  
18 Wie is deze Middelaar, die tegelijk echt God en een 

echt zondeloos mens is? 
Onze Heere Jezus Christus. God heeft Hem aan ons 
gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en 
een volmaakte verlossing. 
19 Waaruit weet jij dat? 

Uit het evangelie in de Bijbel. God heeft het evangelie 
voor het eerst in het paradijs bekend gemaakt. Daarna 
heeft Hij het evangelie door de aartsvaders en profeten 
laten verkondigen. Het evangelie is uitgebeeld door de 
offers en andere gebruiken die God in de wet van Mozes 
voorschreef. Tenslotte is het evangelie door Gods Zoon 
vervuld. 

De veertigdagentijdkalender 
De veertigdagentijdkalender met als 

thema:’Uit liefde voor jou’, nodigt ons 

uit de komende tijd naar Pasen na te 

denken over de weg van de Here 

Jezus naar het kruis. U kunt via 

Petrus.protestantsekerk.nl/bestellen 

een papieren uitgave of online op uw 

telefoon bestellen.     

Hulp bij collecteren 
Wat super fijn dat zoveel kinderen zich hebben 

opgegeven om mee te helpen bij het collecteren. 

Binnenkort gaan we starten met het maken van de 

nieuwe lijst en als je het leuk vindt om ook te helpen, 

wil je dit dan doorgeven. Ook als je dit al doet en het wil 

blijven doen. Door een fout in mijn telefoon ben ik alle 

gegevens van eerdere gespreksberichten kwijtgeraakt. 

Als u het allemaal nogmaals door wil geven, kan ik aan 

de slag met de nieuwe lijst. U kunt dit doorgeven aan 

Eline Boer ( 0625536655). 

“IJzersterk voor het goede werk” 
In 2022 heeft de werkgroep €10.563,- aan oude 

metalen ingezameld. Op de mooie sorteerplaats aan de 

Heideweg werken vrijwilligers van beide kerken samen 

om dit mogelijk te maken. Afgelopen jaar hebben ze 

meer dan 15 verschillende goede doelen (zie Zaaier) 

mogen steunen. We willen allen die aan dit mooie 

project hebben meegewerkt en de metalen hebben 

gebracht hartelijk bedanken. Wilt u hier ook wel aan 

meehelpen, kom eens kijken aan de Heideweg op 

maandag- of dinsdagmiddag. De gezellige groep kan 

zeker nog hulp gebruiken! Of neem contact op met 

Herman Visser : 06-13030334. 
 

 


