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Bij de diensten 

De morgendienst is een Kerk-School-Gezinsdienst met 
als thema “Goed gestemd”. De dienst wordt geleid door 
ds. J. Holtslag. Muziek is iets dat we veelvuldig tegen-
komen in het leven van David. Als herder speelde hij op 
de harp en dit deed hij ook voor koning Saul. Muziek was 
er ook volop toen de Ark van het verbond overgebracht 
werd naar Jeruzalem. We lezen vanmorgen deze 
geschiedenis uit 2 Samuël 6:1-5 en 11-19. De muzikale 
begeleiding wordt verzorgd door Anneke van Genderen 
(orgel/piano), Naomi de Jong (dwarsfluit), Annemarie 
Harrewijn (gitaar) en Willemieke & Gijsbert van 
Wingerden met Lize Boer en Febe Goossens (zang). 
Verder zal medewerking verleend worden door een 
gelegenheidskinderkoor. Na de dienst is iedereen van 
harte welkom in de Rank om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie, thee of iets fris. 
In de avonddienst gaat ds. J.H. Menkveld voor en lezen 
we Kolossenzen 2:10-15 en HC zondag 26; de eerste 
zondag over de doop. Het gaat in deze zondag over de 
geestelijke betekenis van de doop door de afwassing van 
de zonden en de vernieuwing van ons leven. De muzikale 
begeleiding is in handen van Robert van Eijl (orgel/piano). 

Collecten 
1. Diaconie – Watato kinderkoor 
2. Werk in plaatselijke gemeente 
3. Inventaris en onderhoud gebouwen 
De opbrengst van de zendingsbussen is bestemd voor 
het werk van Willem-Jan de Wit in Egypte. 

Bijbelcrèche 
Vandaag is er geen Bijbelcrèche voor de kinderen van 
groep 1 en 2 van de Basisschool. Ze zijn van harte wel-
kom in de Kerk-School-Gezinsdienst in de kerk! 

In herinnering 
In de avond van woensdag 22 januari is overleden Jo-
hanna Wilhelmina Sprong-Westerhout (Giessenlaan 7, 
3381AK). Jopie was een altijd actieve en ondernemende 
vrouw, tot zij anderhalf jaar geleden werd stilgezet door-
dat bij haar longkanker werd geconstateerd. In verband 
met verdere uitzaaiingen werd zij een week geleden op-
genomen in het ziekenhuis. Jopie is 81 jaar geworden. 
Op 28 november jl. mochten zij en Bas nog gedenken dat 
zij 55 jaar gehuwd waren. Maandagavond is er gelegen-
heid tot condoleren van 18.30 - 19.30 uur in De Til. Dins-
dagmorgen wordt Jopie in besloten kring begraven vanuit 
de Rank. Bidden we om Gods ondersteuning en kracht 
voor Bas, hun zoon, schoondochter en kleinkinderen en 
verdere familie bij het afscheid dat nu genomen moet 
worden en bij de verwerken van dit verlies. 

Meeleven 
• Mw. J. Boerman – Boerman (Parallelweg 140, 3371 GG) 

is afgelopen zondag geopereerd als gevolg van een ge-
broken heup. Wachten is nu tot er elders plaats is om 
verder te revalideren. We wensen haar Gods zegen bij het 
verdere herstel. 

• Mw. Joke Vos – van Beuzekom (Wilhelminalaan 86, 
3381BR) knapt elke dag weer wat op. We bidden voor 
haar om Gods kracht en nabijheid. 

Zondagsschool 
Dit is de derde zondag van 
het blok met verhalen uit het 
begin van het evangelie van 
Johannes, over geloven en 
begrijpen wie Jezus is. 
Vandaag lezen we Johannes 3:1-13. Jezus spreekt met 
Nikodemus. We hopen dat jullie allemaal weer komen! 

Agenda 
29-01 Mannenvereniging 09.45 uur Rank 
     ,,    Toerustingsavond Heilige geest, 19.45 uur Rank 
30-01 Informatieavond Chadash,  20.00 uur Rank 
     ,,    Rondreis door de Bijbel, 20.00 uur Rank 
31-01 Maandsluiting Bredero’s Hof, 19.00 uur 
 



Input voor de nieuwsbrief? redactie@hervormdgiessenburg.nl 
Nieuwsbrief digitaal ontvangen? nieuwsbrief@hervormdgiessenburg.nl 

Voor alle genoemde activiteiten geldt: D.V. De gegevens zijn bijgewerkt tot afgelopen vrijdag 12.00 uur 

 
 

Toerustingsavond Heilige Geest 
We blikken terug op een mooie eer-
ste avond over het werk van de Hei-
lige Geest. We stonden stil bij wie 
de Heilige Geest is en wat Hij doet. 

Woensdag 29 januari is de tweede avond, waarin we ver-
der nadenken. Susanna Versteeg zal opnieuw aanwezig 
zijn om ons onderwijs te geven. Deze avond denken we 
na over vervuld zijn van de Heilige Geest. Waarom is dit 
zo belangrijk en hoe kun je vervuld zijn èn blijven van de 
Heilige Geest? Van harte welkom, ook als je de eerste 
avond niet aanwezig kon zijn. Tijdens de eerste avond 
ontvingen we van Susanna een hand-out. Heb je deze niet 
en wil je hem graag ontvangen ter voorbereiding op 29 
januari? Stuur dan een mail naar vt@hervormdgiessen-
burg.nl. Van harte welkom in de Rank vanaf 19.30 uur. 
We starten om 19.45 uur. 

Chadash 
Op donderdag 30 januari is er een infor-
matie bijeenkomst over de fietsweek in 
de Franse Alpen. Het thema van de bij-
belstudies is dan waarschijnlijk nog niet 
bekend. Wel is er verdere informatie 

over de week van 5-11 juli en de kans om mede fietsers 
te ontmoeten. De avond begint om 20.00 uur en wordt 
gehouden in de Rank. 

Doopdienst 2 februari 
Tijdens de doopdienst op 2 februari 
zullen Noor Elisabeth (Norah), doch-
ter van Gerard en Renate Bouter (Van 
Wenastraat 5 3381 BK) en zusje van 
Micha, alsmede ook Finn Noah 
(Finn), zoon van Coen en Alise van 
Genderen (Grotewaard 43, 4225 SL 

Noordeloos) en broertje van Seth en Noud het teken en 
zegel van de Heilige Doop ontvangen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zondag 26 Heidelbergse Catechismus  
Vr. 69: Hoe onderwijst en verzekert de doop dat het offer 
van Christus voor jou is? Christus heeft de uitwendige 
onderdompeling ingesteld a en Hij heeft daarbij beloofd b 
dat ik innerlijk met Zijn bloed en Geest van de onreinheid 
van mijn ziel (dat zijn mijn zonden) gewassen ben. c Dat 
is even zeker zoals water de vuilheid van mijn lichaam 
wegwast. 
Vr. 70: Wat betekent het om gewassen te zijn met het 
bloed en de Geest van Christus? 
Het betekent dat je zonden uit genade vergeven zijn door 
God, op grond van het bloed van Christus. Zijn bloed heeft 
Hij door Zijn offer aan het kruis voor ons uitgestort. Het 
betekent ook door de Heilige Geest vernieuwd te worden 
en apart gezet te worden als ledematen van het lichaam 
van Christus. Zodat wij hoe langer hoe meer afsterven 
aan de zonden en een vernieuwd, aan God toegewijd 
leven leiden. 
Vr. 71: Waar in de Bijbel heeft Christus beloofd dat Hij 
ons met Zijn bloed en Geest wil wassen, net zo zeker als 
wij met het doopwater gewassen worden? 
Uit Mattheüs 28:19 blijkt dat Christus Zelf de doop heeft 
ingesteld: Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen 
dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van 
de Heilige Geest. In Markus 16:16 staat: Wie geloofd zal 
hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie 
niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Deze 
belofte wordt herhaald in Titus 3:5 waar de doop 'het bad 
van de wedergeboorte' wordt genoemd: maakte Hij ons 
zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid 
die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn 
barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en 
de vernieuwing door de Heilige Geest. Tenslotte wordt in 
Handelingen 22:16 de doop de 'afwassing van de zonden' 
genoemd: Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen 
onder aanroeping van de Naam van de Heere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


