GEBEDSKALENDER

Hervormde gemeente
Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland

Gisteren is geweest ,

Morgen komt nog ,

Vandaag
(ver)zorgt God .

—<
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Bidden en danken
voor en met elkaar.

16 juni t/m 24 augustus 2024

zondag 16 juni

Op deze zondag mogen we ons voorbereiden
op het Heilig Avondmaal. Vandaag is het ook

vaderdag, daar mogen we voor danken, maar
laten we ook denken aan hen die op deze dag
een gemis of verdriet voelen.

maandag 17 juni

We willen danken voor muziek, dat we met
elkaar God mogen aanbidden, maar ook steun
en kracht mogen ontvangen door de liederen
heen. Laten we bidden dat we dit als gemeente
als bron mogen blijven ervaren.

dinsdag 18 juni

We willen bidden voor de nieuwe muziekcom-
missie. Dat ze de stem van God en de gemeen-
te mogen horen om zo met elkaar God de eer
te geven.

woensdag 19 juni

"Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw

kerk door de kracht van de liefde. Laat de wereld
zien dat Jezus leeft, in ons werkt; voor de glorie
van Uw naam." - Sela-

donderdag 20 juni

Dank God voor de psalmen, die ons leren God
groot te maken; maar ook verdriet, pijn en
depressie uit te schreeuwen naar Hem. Stort je
hart bij Hem uit!

vrijdag 21 juni

Bid voor inspiratie voor schrijvers van liederen
en muzikanten. Dat de Geest hen mag leiden
om jond en oud door muziek bij God te brengen.

zaterdag 22 juni

Laten we bidden en belijden:

Wat ik zo nodig heb boven alle dingen; wat
echt belangrijk is, is bij U te vinden. In alles wat
ik zocht was ik steeds op zoek naar U. - Sela-

zondag 23 juni

Vandaag mogen we elkaar weer ontmoeten
rondom het Avondmaal waarin we onze dank
mogen uiten. Dankzij het volbrachte werk van de
Here Jezus mogen we met vriimoedigheid en
dankbaarheid deelnemen aan de maaltijd.

maandag 24 juni

Uit de gebedskalender van Open Doors:

In Iran word je als christen als een 'gevaar voor
de nationale veiligheid' gezien. Huiskerkleiders
lopen groot risico dat de overheid hen gevangen
zet of verplicht deel te nemen aan religieuze
heropvoedingssessies'. Bid voor hen.

dinsdag 25 juni

Wij bidden met de GZB voor Peru. De GZB helpt
met het geven van bijbelonderwijs om hen op
weg te helpen om nieuwe gemeenten te stichten.

woensdag 26 juni

Vanavond komt het moderamen, het dagelijks
bestuur van onze gemeente, weer bijeen. We

bidden hen Gods leiding toe bij het nemen van
beslissingen.

donderdag 27 juni

We danken voor alles wat afgelopen seizoen
weer 'gezaaid' mocht worden in het jeugdwerk
en we bidden dat er genoeg mensen zullen
zijn als leiding voor het nieuwe seizoen.

vrijdag 28 juni

We bidden voor hen die gegijzeld zijn door Hamas,

dat zij bevrijd mogen worden. Ook bidden we voor
de familieleden van de gegijzelden en voor hen
die rouwen om vermoorde geliefden.

Laten we ook bidden voor de daders, dat zij zich

bekeren tot de levende God; dat zij Jezus Christus

mogen leren kennen als hun Redder.

zaterdag 29 juni

Wij danken dat het Nederlands Bijbel Genootschap

210 jaar bestaat. We danken dat zij al die jaren
mensen in binnen- en buitenland toegang hebben
gegeven tot de Bijbel.

We bidden hen Gods' zegen toe om dit werk nog
vele jaren te doen.

zondag 30 juni

We zijn dankbaar dat vandaag een nieuw
kerkenraadslid bevestigd mag worden. Bid
dat hij zijn ambt met vreugde mag vervullen.
Laten we ook danken voor de ambtsdrager
die zijn taak mag neerleggen.

maandag 1 juli

Laten we bidden voor onze broeders en
zusters die ziek zijn. Dat zij Gods nabijheid
mogen ervaren en bij Hem rust mogen
vinden. Laten we ook bidden voor mantel-
zorgers, die de zorg hebben voor hun zieke
geliefden. Dat ook zij zich gedragen mogen
weten door hun hemelse Vader.

dinsdag 2 juli

Uit de gebedskalender van Wyciffe:

Bid voor de plannen om vertaalwerk voor
Oude Testamenten te starten in verschillende
talen waar onlangs Nieuwe Testamenten zijn
uitgegeven.

woensdag 3 juli

Vanmorgen komen de moeders en peuters
weer bijeen. We danken voor de ontmoetingen
die zij met elkaar hebben.

donderdag 4 juli

De broeders van de kerkenraad komen van-
avond bij elkaar. Laten we hen in ons gebed
ondersteunen bij het leiding geven van onze
gemeente.

vrijdag 5 juli

Laten we bidden voor onze regering, zowel
landelijk als plaatselijk. Dat de christelijke
partiien gehoord mogen worden en dat zij
een positieve bijdrage kunnen leveren aan
onze samenleving.

zaterdag 6 juli

Laten we bidden om een wijs hart,

om onderscheidingsvermogen tussen
goed en kwaad, in ons persoonlijk leven
en daarbuiten.



zondag 7 juli

We zijn dankbaar voor de predikanten die aan
onze gemeente verbonden ziin. We bidden voor
hen, dat zij steeds gevoed worden door het
Woord en daarmee de gemeente Gods weg
kunnen wijzen.

maandag 8 juli

We bidden dat nieuwe mensen zich in onze
gemeente welkom mogen weten en dat er goede
contacten mogen ontstaan.

dinsdag 9 juli

Uit de gebedskalender van TWR:

Tot nu toe is de radio het enige middel om
mensen te bereiken in Noord-Korea. Bid dat er
een verandering komt zodat het Evangelie open-
lijk gedeeld mag worden. Bid om volharding voor
het team dat de programma's maakt.

woensdag 10 juli

Al het pastorale werk dragen we op aan de Here.
We vragen om wijsheid, inzicht en geduld voor
de werkers.

donderdag 11 juli

Dank voor de mensen die de bloemengroet ver-
zorgen en bezorgen bij gemeenteleden als
teken van meeleven.

vrijdag 12 juli

De zomervakantie begint en de Hoeksteen houdt
vanmorgen de afsluitingsdienst. In de dienst
wordt gedankt voor het afgelopen schooljaar.
We vragen een zegen voor vertrekkende leer-
krachten en bidden voor een goede vakantie
voor leerlingen en de andere leerkrachten.
Vandaag vertrekt de World Servantsgroep
naar Bolivia. 34 jongeren en 8 leidinggevenden!
We bidden hen een goede reis toe en een zinvol
en (ook letterlijk!) opbouwend verblif toe. We
bidden dat zij 2 aug. veilig mogen terugkeren.

zaterdag 13 juli

Kamp Bladel begint vandaag. We bidden voor
mooi weer en bescherming voor allen. Dat leiding
en deelnemers een fijne en opbouwende week
mogen beleven.

Week29/30 14 -27 juli

~ Gebed is is het raam dat God heeft geplaatst

in de muren van onze wereld. Laat het gesloten

en het is een koud, donker huis.

Maar schuif de gordijnen open en je ziet Zijn Licht.
Open het raam en je hoort Ziin stem.

Open het raam van gebed en roep de aanwezigheid
van God aan in je omgeving.~ ( Max Lucado)

Voor alle mensen, die niet op vakantie kunnen,
bidden wij dat zij in hun eigen huis en/of tuin
ontspanning en rust zullen vinden. We bidden
voor de ouderen, die het bezoek van kinderen en
kleinkinderen in deze periode moeten missen.

20 juli begint de opbouw van de Pop-up -
camping in Oud-Alblas.

Alles wordt klaargemaakt om in de periode tot

16 augustus maar liefst 30 gezinnen te ontvangen!
We vragen een zegen over dit mooie werk. We
bidden voor de teamleden, de pastors en gast-
vrouwen en voor de (hopelijk) vele andere vrij-
willigers.

We vragen een zegen voor alle jongeren die

19 juli naar Purnode vertrekken voor een kamp-
week. Ook de leiding dragen we op in ons gebed.
We bidden dat zij een gezellige en opbouwende
tijd met elkaar mogen beleven en dat zij op

26 juli weer veilig thuis mogen komen.

Elke zomer zijn er weer diverse christelijke
conferenties: we danken voor de rijkdom en
vrijheid om in grote verscheidenheid bij elkaar te
komen en samen God beter te mogen leren kennen.
Zo willen we bijv. bidden voor de New Wine
conferentie, die in Liempde wordt gehouden

van 20 t/m 26 juli. Het thema dit jaar is "Leef".

OoK geﬁeaspunien aanaragen 7
deze graag voor maanaag 12 aug. sturen naar

annemarieverspui@live.nl

0.V.v. gebedskalender

Week 31/32 28 juli - 3 augustus

~ 1 Thessalonicenzen 5: 17,18 ~

Bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit
is de wil van God in Christus Jezus voor u.

We bidden voor alle jongeren, die in deze tijd
zelf op vakantie gaan. Bid, dat zij een vrolijke,
ontspannen tijd mogen hebben en dat zij elkaar
zullen helpen en stimuleren om te leven in

het Licht.

Er worden diverse kinder- en jongerenkampen
georganiseerd, o.a. door de HGJB. Bid om
Gods bescherming tijdens deze weken,

Bid dat kinderen en jongeren door de verhalen,
studies en ontspanning iets van Gods liefde
mogen proeven.

We bidden voor diverse organisaties die in

de zomer evangeliseren in stad en land. We
bidden dat het zaad van het Evangelie in goede
aarde valt en vruchten voortbrengt.

Laten we bidden voor de gemeente van

Jezus Christus in Giessenburg. We vragen

€en zegen Vvoor;

de Gereformeerde Kerk, ook voor hun eventuele
beroepingswerk voor een nieuwe predikant.
Voor de gemeente in Giessen-Oudekerk en dan-
ken voor de nieuwe (oude) predikant.

We vragen ook een zegen voor de Rafaélge-
meente.

Ook voor onze eigen gemeente bidden we.

We vragen een zegen over de initiatieven die

de kerken gezamenlijk ondernemen.

Laten we ook bidden voor de kerk wereldwijd,
voor zendelingen en evangelisten.

En laten zeker bidden voor onze broeders en
zusters die vervolgd worden.

Week 33 /34 4 aug.- 24 aug.

~ Kolossenzen 4 : 2 ~

Houd sterk aan in het gebed, en wees
daarin waakzaam met dankzegging.

6 augustus is de laatste dag van de

Pop-up camping. We bidden dat mag worden
teruggekeken op een goede en gezegende
tijd, zowel voor de leiding als voor de gezin-
nen die op de camping stonden.

We danken voor alle sponsoren die in

allerlei zaken voorzien hebben.

Ook bidden we dat er genoeg vrijwilligers

ziin om alles af te breken en schoon te maken.

We bidden voor iedereen die zich in

deze periode al aan het voorbereiden is

voor het (winter)werk in onze gemeente.

We denken daarbij aan de gemeentedag,

het kringwerk, bijbelstudiegroepen, clubwerk
catechisatie, zondagsschool,
muziekwerkgroep, Alpha-cursus, Alpha-prison,
Exoduswerkgroep, Open je artistieke hart,
zendings/evangelisatiecommissie, het peuter-
groepje, de créche, Awake-werkgroep, Aqua Viva,
One Man Audience, alle gebedsgroepen,

de beheerders van de Rank, V&T- werkgroep,
de kosters, organisten en andere muzikanten,
HVD-werkgroep, Into the wild, predikanten,

de makers van de nieuwsbrief en power-
point, Scipio-werkgroep en alle technische
mensen die de zondagsdienst mogelijk
maken, in de kerk, in de Rank en voor de
gemeente thuis.

én voor alle 'stille werkers'..............

Aan het eind van deze vakantie beginnen
veel jongeren een nieuwe studie,

die met zich mee kan brengen dat zij

het ouderliik huis verlaten en op zichzelf
gaan wonen. Bid om een goede over-
gang naar een nieuwe periode in hun
leven.
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