
Hoor je mij?

'Mentale gezondheid jongeren daalt.',  
'Kinderen moeten minder snel naar de
GGZ, zegt het kabinet.', 'Onvoldoende hulp
voor jongeren met ernstige psychische
problemen.' Zomaar wat krantenkoppen
van de afgelopen tijd. Dit zet ons als
christenen aan het denken. Vindt de jeugd
van tegenwoordig een veilige plek in de
gemeente waar ze gezien en gehoord
worden? Wat hebben we als ouders of als
jeugdwerkers aan onze jongeren te
bieden? Wat als je je zorgen maakt om
een jongere? De voorbereidingen om daar
met elkaar een avond over te denken zijn
begonnen. Zodra de datum bekend is
hoort u van ons! 

Alpha-cursus

Vanaf 8 januari 2024 gaan we van start
met de Alpha-cursus. Samen ontdekken
wie God is en wat geloven nu eigenlijk
inhoudt. Op 10 maandagavonden (18:30-
21:00 uur) en een mini-weekend
behandelen we stapsgewijs de kern van
het geloof. We denken na over
onderwerpen zoals: Is er meer? Wie is
Jezus en waarom stierf Hij aan het kruis?
Wie is de Heilige Geest en hoe werkt Hij?
Hoe leidt God ons? 
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Onlangs lazen we op zondag in de morgen-
en avonddienst uit Romeinen 12. In
bovenstaande tekst gaat het over
enthousiasme. Het eerste deel van dit
woord, zo leerden we, gaat over 'en theo', te
vertalen met: 'een innerlijke God', of: 'God in
zich hebbend'. Door God geïnspireerd. Waar
wordt u enthousiast van? Waar ga jij voor?
In deze flyer wordt hopelijk voldoende
aangereikt om betrokken te raken. We
kunnen ons laten inspireren door Gods
woord en onze relatie met God verdiepen,
groeien in geloof en vertrouwen, genieten
van de onderlinge contacten, praten over
actuele thema's, moeiten en zorgen of
creatief bezig zijn. Om onszelf, ons thuis,
onze gemeente, ons dorp en onze wereld
tot zegen te zijn. Veel enthousiasme
toegewenst!  

"Laat uw enthousiasme niet bekoelen,
maar laat u aanvuren door de Geest en
dien de Heer." - Romeinen 12: 11

De cursus is vooral opgezet voor mensen
die niet of nauwelijks bekend zijn met het
geloof. Maar mensen uit de kerk doen ook
vaak mee, om hun geloof 'op te frissen'. We
beginnen elke avond met een gezellige
maaltijd. Daarna wordt er een inleiding
gehouden en gaan we met elkaar in
gesprek. Als u voor uzelf denkt dat het
weer eens goed zou zijn om stil te staan bij
de kern van het geloof, of je kent iemand
voor wie dat goed zou zijn: van harte
welkom! De cursus is in principe gratis, er
wordt wel een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Voor meer informatie/aanmelding kun je
contact opnemen met Martine Trouwborst,
06-51979995.



Creatievelingen (18+)
gezocht! 

Twee avonden om de creatieve talenten te
benutten én elkaar te ontmoeten! 
Een workshop 'Mini (foto)album maken',
verdeeld over tenminste 2 avonden. 
Stap voor stap gaan we met een basiskleur
cardstock en designpapier aan de slag om
een mini album te maken. 
Naar eigen smaak, waar je later zelf foto's
in kunt plakken.

Leuk voor jezelf, maar zeker ook als cadeau
voor een ander! 
We vragen een eigen bijdrage van € 5,00
p.p., maximaal 10 personen. 
Bij te veel aanmeldingen zullen nog 2
avonden in januari 2024 worden gepland. 
Wanneer: woensdag 8 november én
woensdag 29 november
Tijd: van 19:30 tot 21:30 uur, in De Rank

Graag aanmelden vóór 25 oktober bij Silvia
den Toom, 06-50453954 of Wendy van
Tuijl, 06-40102351.
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GrowUp!

Juist daarom is in Scipio 'GrowUp!' te
vinden, om je te inspireren bij het
opvoeden. Niet alleen de zucht 'GrowUp!'…
word nu toch eens volwassen, maar
opvoeden met de ogen gericht op God.
We mogen dit samen doen als kerk. Zoals
ook terug te zien is in het logo. We mogen
genieten van de veelkleurigheid van onze
kinderen in het verlangen dat ze mogen
groeien in geloof en we ze de weg naar
God mogen wijzen. Wat komt aan de
orde? Boeksuggesties, praktische tips
rondom verschillende opvoedthema's –
uitgewerkt voor verschillende
doelgroepen, interviews, luistertips enz.
Heb je een suggestie of wil je meedenken?
Laat het weten via
growup@hervormdgiessenburg.nl.

Wat een mooie en belangrijke
taak: kinderen opvoeden.
Kinderen zijn een geschenk
van God. Als ouder verlang je
dat je kind Jezus mag leren
kennen als verlosser.
Ongetwijfeld vind je het ook
wel eens lastig. Je zou het wel
eens aan een ander willen
vragen: Hoe pak jij dat nu aan?

Peutergroep
De peutergroep gaat weer van start! We
beginnen op woensdag 4 oktober. Is je
kindje tussen de 0 en 4 jaar? Kom gezellig
naar de Rank op de woensdagmorgen,
met uitzondering van de schoolvakanties.
Vanaf 8:45 uur ben je welkom. We zingen
met elkaar liedjes en elke week komt er
een ander Bijbelverhaal aan bod.
Ondertussen hebben ouders de tijd om
met elkaar in gesprek te gaan over het
geloof, opvoeding en andere zaken.
Hopelijk tot woensdag 4 oktober.

Heb je nog vragen, bel gerust. 
Annemieke Aalbers, 06-14464875.

Rubriek: podcasts

Er zijn verschillende podcasts te
beluisteren ter verdieping van ons geloofs-
en gebedsleven, bijvoorbeeld:

Eerst dit, de dagelijkse
bijbelpodcast van de IZB
en de EO;

Bidden onderweg, een
dagelijkse gebedspodcast
door het platform voor
Ignatiaanse spiritualiteit;

De kamerling,
gemaakt door het
Nederlands Dagblad.



Rubriek: online

Sinds corona zijn er ook online steeds meer
verschillende mogelijkheden voor
persoonlijke vorming en toerusting.
We noemen er hier een paar:

1. De school voor spiritualiteit, via
www.levenindekerk.nl/school-voor-
spiritualiteit/ met een divers aanbod van
online cursussen en webinars over het
gebed, de bergrede, stilte, lectio divina, etc.
 
2. Evangelie & moslims, via
www.evangelie-moslims.nl met o.a. een
online oriëntatiecursus en cursus Insjallah,
over de uitdaging van de islam en onze
omgang met moslims.

3. Www.weetwatjegelooft.nl Een divers
aanbod van online cursussen over Lente in
de kerk, Tim Keller, Pastoraat, Leven in
Christus, etc. 
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Poëzie in bijbels licht

Traditiegetrouw hopen de liefhebbers van
gedichten dit seizoen weer bij elkaar te
komen. De deelnemers kiezen zelf zelf een
gedicht uit of schrijven dit zelf. Mw. Annie
Trappenburg zal een beknopte inleiding
verzorgen.
Het schrijven en/of de keuze van de
gedichten wordt gedaan aan de hand van
het jaarthema van de PKN: 'Ga mee!'
Deze avond wordt gehouden op  
maandag 12 februari 2024 in 'De Rank'.
Inloop met koffie/thee vanaf 19:45 uur. We
beginnen om 20:00 uur. 
De gedichten kunnen in de maand januari
gestuurd worden naar Peter den Dikken,
peterdendikken44@gmail.com. 
Hij verzorgt op verzoek deze keer de
organisatie. 

Kierkegaard in gewone taal

Een spade dieper. De
werktitel die we
vanuit V&T
hanteerden als er het
voornemen was om
wat grondiger op
bepaalde thema's in
te gaan. Om er de tijd
voor te nemen om
van gedachten te
wisselen, om elkaars 

Het bleek vaak uitermate verrijkend. Dit
jaar gaan we een boek van de Deense
filosoof, cultuurcriticus en theoloog Søren
Kierkegaard lezen en bespreken. Om het
helemaal juist te zeggen: als u/jij
belangstelling hebt gaan we een boek
bespreken dat door Geert Jan Blanken
samengesteld is. Een verzameling
toespraken ván Søren Kierkegaard,
vertaald naar gewone taal en toegelicht. De
ondertitel zegt het al: de toespraken gaan
over geloof, liefde, bezorgdheid, lijden,
huwelijk en sterven. Zeg nou zelf: houden
deze onderwerpen u/jou ook niet dagelijks
bezig? En heeft u/heb jij daar dan ook
vragen bij hoe met dit alles omgaan vanuit
Bijbels/christelijk perspectief? Welkom om
mee te doen! Vooralsnog denk ik aan vier
sessies (1 over Kierkegaard en zijn werken, 3
over het boek). Data in overleg met
belangstellenden. Meer informatie en
opgeven voor deelname bij Bert Pesselse,
bert@pesselse.nl of app 06-50235236.
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Mannenontbijt

Met deze aankondiging willen we u en jou
uitnodigen voor een ontbijtsessie waarin
de trefwoorden vooral 'lekker',  'gezellig' en
‘onderhoudend’ zijn. We ontbijten en
wisselen met elkaar van gedachten over
een thema. 

Dit initiatief komt voort uit de Dikke
Banden Fietsgroep en vormt één van de
activiteiten die we ontplooien om de
World Servants groep Giessenburg te
ondersteunen. 

We nodigen graag mánnen uit voor de
sessie in de Rank. Daarnaast bezorgen we
thuis (in Giessenburg) bij een ieder die wel
trek heeft in een lekker ontbijtje én graag
de fondswervingsactie wil ondersteunen.

De voorgenomen datum is zaterdag 27
januari 2024. Nu al aanmelden? Stuur een
e-mail naar vt@hervormdgiessenburg.nl.
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Kringen

Er zijn meer dan 15 (bijbel)kringen in onze
gemeente, een aantal hiervan noemen we
hier, omdat het mogelijk is hierbij aan te
sluiten.

Vrouwenbijbelstudie

Samen bidden, samen zoeken, naar het
plan van onze Heer. Samen zingen en
getuigen, samen leven tot Zijn eer.
Aan de hand van het boek 'Niemand is als
hij – geloven als Job,’ van Henk Binnendijk,
gaan we dit seizoen op zoek naar Gods
boodschap toen en nu. Een verdrietige
gebeurtenis bracht Henk Binnendijk ertoe
troost te zoeken in de Bijbel. Al gauw
kwam hij uit bij het boek Job. Hij ontdekte
dat het geloof van Job weer vertrouwen en
perspectief geeft voor de toekomst.
Door uitleg, vragen en gesprekspunten
proberen we om de betekenis van de
woorden uit de Schrift op het spoor te
komen en te ontdekken wat God ons in
deze tijd te zeggen heeft. 
We ontmoeten elkaar één ochtend in de
maand op dinsdag of donderdag van 9:00
uur – 11:20 uur in de Rank. Op beide
ochtenden wordt dezelfde studie gedaan,
dus je kunt kiezen welke ochtend het
beste voor je uitkomt. De startmorgen is
dinsdag 19 september, de 2e ochtend is 10-
12 oktober.

Focuskring

Eén keer per maand komen we als kring
bij elkaar om een onderwerp te bespreken.
Dit is op  woensdagavond van 19:45- 21:45
uur. Onze groep bestaat uit zeven
personen, waarvan de meesten
opgroeiende kinderen hebben. Nieuwe
leden zijn hartelijk welkom.
Contactpersoon: 
Rian de Koning, 06-10828129.

Christenen in Israël

Veel christelijke bezoekers van Israël
hebben contact met Joden en bezoeken
synagogen, maar zijn vaak onbekend met
de situatie van hun eigen broeders en
zusters in Jezus, een kleine minderheid
daar. Marleen van der Louw, onze
trajectbegeleider van Focus die zelf 5,5 jaar
in Israël woonde, zal in deze lezing dieper
ingaan op de geschiedenis en huidige
positie van gelovigen in Jezus, zowel aan
Joodse als aan Palestijnse kant. 
Tenslotte zoomen we in op de verwarring
die er onder westerse christenen vaak
ontstaat rondom Israël en hoe we die in
gesprekken kunnen vermijden.

Datum: 23 november 2023 
Tijd: 19:45 uur
Plaats: De Rank

Rian de Koning
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vt@hervormdgiessenburg.nl www.hervormdgiessenburg.nl/vt

Focus wijkkring

Vanuit de wijk Johan de Kreijstraat, Sluis,
Wetering, Heul, Boezem en Diep komen
we ongeveer één keer per maand samen
in De Rank om 'Het gesprek', dat die
maand aan de beurt is, uit het Focus
werkboek met elkaar te voeren. We
starten om 20:00 uur en eindigen altijd
voor 22:00 uur. We zijn met ongeveer 8
personen. Iedereen uit de wijk die wil
aansluiten is van harte welkom.
Contactpersoon:  Huib Glerum, 06-
41720424, hlglerum1@solcon.nl. 

Preekbesprekingskring

Heeft u altijd al eens over een preek willen
doorpraten? Dan krijgt u nu de
gelegenheid om dat met een aantal
mensen te doen. Maar luisteren mag ook,
want met elkaar horen we meer.
Eén keer in de maand (datum in overleg
met elkaar) komen we op zondagavond in
De Rank bij elkaar om over de morgen- of
de avondpreek door te praten.
We doen dit n.a.v. vragen van de
betreffende dominee. 
De leeftijd varieert van jong tot oud,
iedereen is van harte welkom.
Neem gerust contact met ons op voor
meer informatie via 06-30127240 of
j.vanwijngaarden@hetnet.nl. 

Zondagavond gesprekskring

Ongeveer één keer per drie weken komen
we in huiselijke sfeer samen en
behandelen we verschillende
onderwerpen aan de hand van een boekje.
De afgelopen jaren hebben we gebruik
gemaakt van het Focus materiaal en zullen
dat ook deze jaargang weer met plezier
doen.  Contactpersoon: Jaap van Oenen,  
jaapvanoenen@hotmail.com.

Gebedskring

We vinden het als gebedskring belangrijk
om als gemeente bijeen te komen om
samen te bidden. Dit doen we voor onze
gemeente, ons dorp, ons land en de
wereld.
We staan stil bij onze vervolgde broeders
en zusters. Ook mogen we God loven en
danken.
We komen eens in de veertien dagen
bijeen op dinsdagavond om 20:15 uur in
zaal 4 van de Rank. De eerste avond is op
dinsdagavond 19 september. 
We schrijven kaarten, staan stil bij een
gedeelte uit de bijbel en besteden
aandacht aan een vervolgde broeder of
zuster.
Iedereen is van harte welkom om met ons
mee te bidden.      
Contactpersoon: Tineke Vollmuller,  
bwvollmuller@ziggo.nl , 0184-652517.

Focuskring 

Elke donderdag ná de open Focus avond
komen wij als Focuskring op
donderdagavond samen in De Rank. Ons
gevarieerde gezelschap van acht 40-
plussers bespreekt dan wat ons is
opgevallen aan het Focus-thema en het
bijbehorende materiaal. Het accent ligt op
het onderlinge gesprek en samen bidden.
Daarnaast gaan wij graag de diepte in met
de Bijbeltekst of aanvullende
achtergrondteksten. De afgelopen twee
seizoenen hebben wij bijzondere
kringavonden gehad. Eén van de
ervaringen is dat leeftijdsverschillen
interessante gesprekken opleveren. Onze
kring is niet aan een wijk gebonden.
Contactpersoon: Jan Muilwijk, 06-16816835.

Jan Muilwijk

Huib Glerum
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Open je artistieke hart

Als één van Gods creatievelingen en als
iemand die zijn hele leven heeft
geprobeerd uit te vinden wat dat betekent,
is dit boek voor Matt Tommy (schrijver) net
zo nodig als voor ieder ander. Dit boek en
deze reis gaan over het ontgrendelen van
je hart, in contact komen met de Vader en
te leren om je creatieve expressie te
verbinden met de Heilige Geest. Het is ook
een poging om het 'ontgrendelen van je
hart' te vergemakkelijken, door je volop te
richten op alles wat God voor jou gereed
heeft in Zijn Koninkrijk. 
Vorig jaar zijn we met dit boek begonnen
en dit jaar gaan we met elkaar verder met
dit boek. Je bent welkom om in te stromen.
We behandelen elke keer een hoofdstuk
en de verwerkingen bij dat hoofdstuk. Deze
bewerkingen doen we thuis en nemen we
mee. 

Focus rond Pinkeveer

Onze kring wordt gevormd door vier
echtparen (50+) die het actuele Focus-
thema bij toerbeurt inleiden. We bepalen
per keer op welke dag we allemaal
kunnen. Focus geeft ons verbinding met
elkaar, stimulans om ons geloof woorden
te geven, om ons te verdiepen in de bijbel
en ons kwetsbaar op te stellen naar elkaar.
Zo'n tweemaal per jaar combineren we dat
met een gezamenlijke maaltijd.
We proberen elkaar ook te stimuleren ons
geloof handen en voeten te geven in de
directe omgeving. Zo hebben we een keer
geklust bij iemand die daar wel wat hulp
bij kon gebruiken. 
We willen onze focus ook graag verbreden
en staan open voor nieuwe deelnemers.
Wees welkom!
Contactpersoon: Anneke van Genderen,
06-37418945.

Mannenvereniging
'Onderzoekt de Schriften'

Wij bestuderen de Bijbel, waarbij bij
toerbeurt door ieder lid een hoofdstuk
wordt bestudeerd en hierover een
inleiding wordt gemaakt. Op de
verenigingsmorgen in de Rank wordt dit
gedeelte uit de Bijbel uitvoerig onderzocht
en besproken. 
Wij vergaderen 1 keer per drie weken op
de woensdagmorgen, we beginnen om
9:45 uur en sluiten de ochtend rond 11:30
uur af. 
Het komende seizoen maken wij een start
met de behandeling van het Bijbelboek
Genesis. 
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We komen om de drie weken op
woensdagavond in De Rank bij elkaar. 
Deze avonden zijn voor iedereen die met
zijn eigen creativiteit, schilderen,
fotograferen, manden vlechten,
vogelhuisjes bouwen, gedichten schrijven
etc., dichter bij God wil komen. Wil je meer
weten? Spreek Jeannet van Bruchem aan
of stuur een berichtje naar
jeannetvbruchem@solcon.nl.

Focuskring

Johan en Maartje willen graag met andere
gemeenteleden een Focuskring vormen.
Bijna alle opties qua plaats/tijd etc. zijn nu
nog open en gezamenlijk kunnen hierin
keuzes gemaakt worden. Wel staat vast
dat de kring niet overdag zal zijn. De eerste
avond zal ergens begin oktober
plaatsvinden. Wil jij/wilt u samen met
Johan en Maartje ontdekken hoe de Bijbel
verdieping kan geven aan je geloofsleven,
neem dan contact met ze op via 06-
14804648

nieuw
Johan en Maartje Heikoop
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Open Focus Avonden
In de week volgend op de zondagse
Focusdienst komen we op donderdag bij
elkaar in De Rank. De datums voor
komend seizoen zijn: 28 september, 26
oktober, 16 november, 7 december, 4
januari, 8 februari, 7 maart, 11 april, 2 mei,
30 mei en 4 juli. Onder leiding van
wisselende inleiders verdiepen we ons in
het betreffende bijbelgedeelte en delen
we met elkaar wat ons opvalt en
bezighoudt. Ook zingen we met elkaar
enkele liederen en delen we onze
ervaringen rond praktische invulling van
het besprokene. Deze avonden zijn
laagdrempelig. Opgeven is niet nodig
(afmelden dus ook niet). De ervaring van
het afgelopen jaar is dat deze avonden dé
manier zijn om andere gemeenteleden
(gemiddeld rond de 20 bezoekers) in
steeds wisselende samenstellingen te
ontmoeten. Indien u/jij een (Focus)kring
zoekt om bij aan te sluiten, is de open
Focus avond een mooi startpunt. Inloop
met koffie/thee vanaf 19:30 uur; start van
de avond om 19:45 uur; afloop circa 21:30-
21:45 uur.
Voor meer informatie kunt u/jij contact
opnemen met Philip de Koning, 06-
53425019, ph.dekoning@solconmail.nl.

(Jong)Gezin Bijbelkring 
Leven en geloof met elkaar delen! Dit is
wat wij 1x per 3 weken op zondagavond na
de kerkdienst met elkaar doen. Dit doen
we aan de hand van een gezamenlijk
gekozen boekje. Afgelopen seizoen
hebben we het Focus werkboek
behandeld naar aanleiding van de
Focusdiensten. De bijbelstudies houden
we bij de kringleden thuis. Wees welkom!
De datum waarop we voor het eerst
samenkomen stellen we nog vast.
Contactpersonen: Adriaan en Annemarie
de Kuiper,
a.de.kuiper@kpnplanet.nl, 06-10871448.

Jonge stellen kring

Willen jullie samen verder groeien en
ontwikkelen als jong stel?!
Haak dan aan bij onze jonge stellen kring
met eten, inspiratie en een goed gesprek.
De kring is voor jongvolwassenen tussen
de 20-35 jaar oud, die hun duurzame
liefdesrelatie willen verdiepen, ook in relatie
met God. 
Met elkaar bepalen we tijdens de eerste
avond de thema's, maar je kunt denken
aan thema's als  Verwachtingen en
behoeftes, Toekomstplannen en idealen,
Levensstandaard en keuzes, Conflicten en
zorgen, Intimiteit en seksualiteit. Denk er
vooral ook samen over na wat je graag zou
willen leren tijdens deze kring. 

Deelname is niet vrijblijvend.
We verwachten jullie alle avonden en
daarbij actieve inzet om met de thema's
aan de slag te gaan door middel van de
gespreksvragen en/of huiswerkopdrachten. 

We geven met elkaar vorm aan de kring
Dat betekent dat elk stel een avond een
maaltijd verzorgt. Of je nu zelf kookt of
chinees bestelt, dat is aan jullie. Bovendien
verwachten we ook dat elk koppel samen
met Jan en Marije een avond invult. In de
week voor de desbetreffende kringavond
plaatsvindt, ben je als koppel uitgenodigd
bij hen te komen eten om het thema voor
te bereiden en ook met elkaar in gesprek te
gaan over jullie relatie. Daarbij ben je
natuurlijk in de gelegenheid hen alles te
vragen wat je wilt.  
De kring voor het najaar van 2023 is
inmiddels al begonnen. Hebben jullie
interesse voor een volgende ronde? Stuur
dan vrijblijvend een mailtje naar
marije@marijevdberg.nl. Zodra de nieuwe
data beschikbaar zijn, krijg je persoonlijk
bericht
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In dit boekje heb je allerlei opties kunnen
vinden van wat we het komend jaar in de
gemeente hopen te ontdekken en leren.
Toch kan het zijn dat jij iets mist.
Misschien omdat er een specifiek
onderwerp is dat je bezighoudt en waar je
in geloof mee worstelt. Over een thema
als (mentale) ziekte, ouderschap, single
zijn, huwelijk, financiën, rechtvaardigheid,
gebed of noem maar op.
Het kan ook zijn dat je verdieping zoekt
die verder gaat. Dat je je geroepen voelt
om langere tijd voor God apart te zetten
in (bijbel)studie. Misschien denk je zelfs
aan een bijbelschool, zendingsjaar of
theologiestudie. Vanuit Vorming en
Toerusting kunnen we je hierbij helpen!
We kunnen je informatie geven, wijzen op
plaatsen waar cursussen of opleidingen
worden aangeboden, in contact brengen
met mensen die daar ervaring mee
hebben. Ook als financiën je
tegenhouden kunnen we daarin mee
kijken en waar nodig helpen! Aarzel dus
niet om contact op te nemen via
vt@hervormdgiessenburg.nl of direct met
Eelko of één van de beide predikanten.
We zoeken graag met je mee!

Tot slot…Leerhuis: samen lezen uit
Exodus

Wie kent niet de talloze overbekende
Bijbelverhalen van het volk Israël in de
woestijn? Maar wie het boek Exodus
daadwerkelijk gaat lezen zal bemerken dat
het boek geen opsomming is van
kinderbijbelverhalen, maar een weefsel
van teksten waarin de lezer gemakkelijk
kan verdwalen. Kun je niet beter al die
leefregels en wetten, de rijen namen, de
herhalingen overslaan? Hoe relevant zijn
deze gedeelte van dit boek nog voor ons?
Vorig jaar zijn we met 14 personen uit
verschillende kerken gestart met het lezen
van het boek Exodus. Dit jaar wordt de
draad opgepikt bij Exodus 12. Ook dit jaar
zal mevrouw Middleton deze kring leiden. 
U bent hartelijk uitgenodigd om deel te
nemen aan deze kring, die gehouden
wordt op de volgende
donderdagmiddagen: 19 oktober, 23
november, 14 december*, 18 januari, 15
februari, 21 maart, 11 april, 16 mei* . Tijd: 13:30
– 15:30 uur. Plaats: Peursumseweg 23,
Giessenburg. De bijdrage in de kosten
bedraagt € 80 voor de hele cursus. 
Voor informatie en aanmelding: Rian de
Koning 06-10828129 of
riandekoning@solconmail.nl.
(* één van deze twee data)

Er zijn meer (buurt)kringen. Deze hebben
echter voldoende deelnemers.
Heeft u/heb jij vragen over een kring,
interesse om aan te sluiten of zelf een
kring te starten? Neem dan contact op
met Philip de Koning, 06-53425019,
ph.dekoning@solconmail.nl.

Meer kringen

Voor alle genoemde data geldt Deo volente.

De commissie Vorming en Toerusting
bestaat op dit moment uit Willemieke van
Wingerden, Willeke Faro, Liezeke Schakel,
Siebren Hakkesteegt, ds. Joren Menkveld,
Philip de Koning en Eelko van Zuthem.

Commissie V&T


